
 

Liturgie 17 maart 2024 

Vijfde zondag van de veertigdagentijd 
 

 
Addy Kruijswijk - Niemantsverdriet 

 
 

Voorganger:          ds. R.J. Bakker 
 

Ouderling van dienst:    Jan Elbers 
 

Organist:           Sjaak Groot jr. 
 

Lector:          Addy Kruijswijk - Niemantsverdriet 
 



VOORBEREIDING 

 

Orgelspel (vanaf 10.00 uur bereiden wij ons voor op de dienst) 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

(de gemeente gaat – zo mogelijk – staan) 

Intochtslied: “Mijn licht, mijn heil is Hij, ” (Psalm 27: 1) 

 
 

Votum en groet 
 

Drempelgebed 
 

Vervolg intochtslied: “O als ik niet met …” (Psalm 27: 7) 
 

7.  O als ik niet met opgeheven hoofde 

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 

O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed! 

Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 

wacht op de Heer en houd u onversaagd. 

Kyriëgebed 
 

Telkens als er klinkt in het gebed: “daarom roepen wij tot U:”,  

zingt de gemeente: 
 

 
                                    Heer, ontferm    U,  Heer  ontferm   U,  Heer,   ontferm  U. 



DIENST VAN HET WOORD 
 

 Gebed om de opening van het Woord 
 

 Tweede lezing: Mattheüs 13: 24 t/m 30 
 

Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die 

goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand giftig onkruid tussen 

het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam 

ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms 

geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” Hij antwoordde: “Dat is 

het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij het onkruid weghalen?” Hij 

antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen 

opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Haal eerst 

het onkruid weg, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn 

schuur.’”’ 
 

 

Toelichting op het schilderij door Addy Kruijswijk 

 

Wij zingen het veertigdagenlied: Langs beelden van hoop en verlangen 
 

Refrein: 

 
 

 Couplet: 5 

 
 Refrein: 

 

 Tekst coupletten: Tiny Groot 

 Tekst refrein: Dick Pruiksma 

 Muziek: Gerard van Amstel 

  

  



 Tweede lezing: I Johannes 3: 7 t/m 10 
 

Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus 

rechtvaardig is, en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel zondigt al vanaf het begin. De 

Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. Wie uit God geboren 

is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Zo iemand kán zelfs niet zondigen, want hij is uit 

God geboren. Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet 

rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet 

liefheeft. 

  

 Wij zingen: “Jezus, om uw lijden groot, ” (Lied 558: 1, 4 en 6) 

 
4.  Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 

om de beker die Gij reikt, 

om de woorden die Gij spreekt, 

Kyrie eleison. 

 

6.  Om het zwijgen, het geduld, 

waarmee Gij de wet vervult, 

als men vruchtloos zoekt naar schuld, 

Kyrie eleison. 

 

 Derde lezing: Lucas 22: 31 t/m 34  
 

Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar 

Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, 

moet jij je broeders sterken.’ Simon antwoordde: ‘Heer, ik ben zelfs bereid om met U de gevangenis in 

te gaan en te sterven.’ Maar Jezus zei: ‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je 

driemaal geloochend hebt dat je Mij kent.’ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Wij zingen: “Zou ik niet van harte … ” (Lied 903: 1, 3 en 6) 

 
 

3.  In het duister van de tijden 

ben ik nooit alleen geweest, 

want God gaf mij ten geleide 

op mijn wegen woord en Geest. 

Ja, de Heer doet mij geloven, 

Hij ontstak in mij het licht 

van het innerlijk gezicht, – 

dat zal dood noch duivel doven. 

Alle dingen hebben tijd, 

maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

6.  Omdat Gij mijn hart doet branden, 

omdat Gij mij zo bemint, 

hef ik, Heer, tot U mijn handen: 

Vader, zie ik ben uw kind. 

Wil mij de genade geven, 

U te dienen hier en nu; 

God die liefde zijt, aan U 

vast te houden, heel mijn leven, 

tot ik U na deze tijd 

liefheb in der eeuwigheid. 

 

 Uitleg en verkondiging 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Wij zingen: “ Een mens te zijn op aarde .. ” (Lied 538: 1 t/m 4) 

 
2. 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is komen uit het water 

en staan in de woestijn, 

geen god onder de goden, 

geen engel en geen dier, 

een levende, een dode, 

een mens in wind en vuur. 

 

3. 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

dat is de dood aanvaarden, 

de vrede en de strijd, 

de dagen en de nachten, 

de honger en de dorst, 

de vragen en de angsten, 

de kommer en de koorts. 

 

4. 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt: 

de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde 

de duivel wederstaan. 

 

 Mededelingen 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

  Dankgebed met stil gebed en Onze Vader 
 

(de gemeente gaat – zo mogelijk – staan) 
 

 Slotlied: “Alles wat over ons …. ” (Lied 556: 1, 2, en 3) 

 



 

2.  Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 

die zoon van David zijt en man van smarte, 

koning der Joden die de dood verdreef. 

 

3.  Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

 

 Wegzending en zegen, door allen beantwoord met: 

 
 

 Orgelspel 

 

 

 

Collecten na afloop van de dienst middels collecterek bij de uitgang. 
 

Zwart voor de kerk,  

Groen voor diaconie,  

Rood voor uitgangscollecte 

 

 

 
Fijne zondag gewenst ! 

U wordt van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee of een glas limonade, 
na afloop van de dienst. 

 
Volgende week, zondag 24 maart, Palmzondag 

gaat Ds. W.H. Brouwer voor. 
Organist is Linus Hesselink 


